Liturgische schikking 3e advent 15 december 2024, Oostwold
gemaakt door Gerda Wierenga.

De 3e adventskaars is aangestoken; op deze zondag staat: Lucas 3:7-18 centraal.

Veel mensen laten zich dopen door Johannes de Doper.

Ze geloven dat de Messias hen zal bevrijden. Wat wil je meer?

Toch waarschuwt Johannes hen. Hun idee van de Messias klopt niet. Hij zal hen niet
bevrijden van de Romeinen, zoals ze denken, maar van zichzelf!

De Messias die komt, kijkt naar hun eigen hart en handelen.

En ze doen in Gods ogen allerlei dingen die niet goed zijn. Johannes roept hen
daarom op schoon schip te maken. Want net als een boer die zijn graan verzamelt en
het kaf verbrandt, zo zal de Messias alles wat bij hen onzuiver is met vuur
verbranden. Die grote schoonmaak van de heilige Geest geeft werkelijke bevrijding.

Thema: vruchten van de Geest; probeer vruchten voort te brengen, leer te delen en
zoek een levensstijl die past bij de komst van Jezus. Daarmee zal de bekering
waardig zijn.

In de schikking is de ontvangende lijn is iets naar boven geschoven, weer iets dichter
naar het licht.

In de ontvangende lijn zijn vruchten neergelegd, druiven, mispel, sneeuwbessen,
verschillende, allerhande vruchten. De Geest kan op vele manieren doorwerken in de
mens.

Het licht verwachten is
leven in het licht
waar bloemen bloeien
vruchten groeien
toekomstig licht.



